12 INFANTERIEBATALJON AIR ASSAUILT

REGIMENT VAN HEUTSZ

LANDMACHT BRENGT ELK NUMMER EEN EENHEID ONDER DE AANDACHT IN DE RUBRIEK ‘EENHEID
IN BEELD'. DEZE KEER IS HET DE BEURT AAN 12 INFANTERIEBATALJON AIR ASSAULT REGIMENT VAN
HEeutsz (12 INreaT AASLT RVH, KORTWEG 12 INFBAT) UIT SCHAARSBERGEN. HET REGIMENT VIERT
DIT JAAR ZIJN GO-JARIG BESTAAN.

Bataljon

Bij de oprichting van de Luchtmobiele Brigade in 1992,
werden drie luchtmobiele bataljons opgericht, inclusief

het 12¢ luchtmobiele bataljon - toen nog - Garderegiment
Jagers. In 1995 vond er een herindeling van de regimenten
plaats en op 11 april van dat jaar werd 12 Infanteriebataljon
Luchtmobiel de nieuwe moedereenheid van het Regiment
Van Heutsz. Na de operationele gereedstelling van 11 Lucht-
mobiele Brigade in 2003, heeft de eenheid de toevoeging
Air Assault in zijn naam gekregen: 12 Infbat AASLT RVH,

Regiment

Het Regiment Van Heutsz; opgericht op 1 juli 1950; is ver-
noemd naar de generaal Joannes Benedictus van Heutsz.
Het regiment zet de tradities voort van het Koninklijk
Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL). Ook draagt het de tra-
dities van het NDVN {Nederlands Detachement Verenigde
Naties) dat in de Korea-oorlog vocht. Het Regiment Van
Heutsz bestaat sinds 2000 naast 12 Infbat ook uit 11 Lucht-
verdedigingscompagnie (1r Luverdeie) ‘Samarinda’,

Huidige bataljonscommandant
Bataljonscommandant en tevens regiments-
commandant: luitenant-kolonel Harm van der Have.
Bataljonsadjudant en tevens regimentsadjudant;
adjudant Hans Spitters.

Standplaats en taken

12 Infbat is onderdeel van 11 Luchtmobiele Brigade en is
gelegerd op de Oranjekazerne in Schaarsbergen.

LANDMACHT APRIL

12 Infbat voert, net als de andere infanteriebataljons van de
brigade, het daadwerkelijke gevecht op de grond. De infan-
teristen hebben verschillende middelen tot hun beschik-
king om diverse taken uit te voeren. Ze worden vervoerd
met helikopters of voertuigen en dragen een rugzak waarin
alles zit wat ze nodig hebben om 48 uur te vechten en te
overleven op het gevechtsveld.

Op dit moment voert de brigade een pilot uit waarbij de
huidige (kleine) anti-tankpelotons worden omgevormd naar
breder inzetbare ‘zware wapens pelotons’. De toegenomen
slagkracht, mobiliteit en mogelijkheid voor een diversiteit
aan bewapening, draagt bij aan een bredere inzetbaarheid
van deze pelotons.

Het KNIL en het Regiment Van Heutsz zijn bij veel conflic-
ten ingezet geweest. De belangrijkste krijgsverrichtingen
zijn die in Nederlands-Indié (1832 - 1950) en Korea (1950
—1954). In de periode daarna - de Koude Qorlog - stonden
vele tienduizenden militairen van het regiment paraat.

Uitzendingen na oprichting van 12 Infbat:

1998 — 1999: Bosnié, SFOR:6; 2002-2003: Afghanistan
(Kabul), ISAF-2 en ISAF-5: 2004: Irak, SFIR-4 en SFIR-5;
2000: Afghanistan (Uruzgan), Battlegroup (BG)-1; 2008-
2009: Afghanistan (Uruzgan), BG-8 (verder met eenheden
van pelotons-of compagniesgrootte deelname aan BG-2,
BG-5 en BG-9).

+ Jaarlijks wordt op of rond de geboortedag (3 februari) van
generaal Van Heutsz een krans gelegd bij zijn borstbeeld,
waarbij alle doden van het regiment worden herdacht.
Tevens vindt dan het regimentsdiner voor (reserye-)
officieren en onderofficieren plaats.

+ Beédigingen worden zoveel mogelijk op het landgoed
van het Koninklijk Tehuis voor oud-militairen en
Museum Bronbeek gehouden.

+ Tijdens de traditieweek (eind mei / juni) vindt een aantal
jaarlijks terugkerende evenementen plaats, zoals de
Korea-herdenking en KNIL-herdenking. Sinds dit jaar
worden ook de in en door de dienst omgekomen van




‘Het moet, dus het kan’

Op de baret en kraagspiegels dragen de militairen van 12
Infbat de oude ‘KNIL-zon' (het Rijkswapen op een altijd
brandende zon), welke ontleend is aan het helmhoed-

Heutszers van 12 Infbat herdacht.

Kijk bij de kortjes achterin deze Landmacht voor de
speciale traditieweek die dit jaar wordt gehouden in het
kader van het Go-jarig bestaan van het regiment.

Aan de compagnie met de beste resultaten op

embleem van het KNIL. De kleuren van het regiment zijn
zwart en oranje. Deze zijn eveneens overgenomen van het
KNIL, waar de infanterie in groot tenue een blauwzwart
uniform droeg met een oranje bies langs de kraagen
oranje tressen {(koorden) op de tuniek.

In 1977 werd de ‘Indianhead officieel ingevoerd als borst-
zakembleem. Deze traditie is afkomstig van oud-militairen
van het NDVN, die destijds na aankomst in Korea werden
ingedeeld bij 38 US Infantry Regiment ‘Rock of the Marne’,

verschillen de onderdelen als militaire vijfkamp,
sportdag en schietdag, wordt jaarlijks tijdens een
bijzonder regimentsappel de ‘Indian Cup uitgereikt.
De bewapening van de vaandelwacht bestaat uit de
klewang (soort sabel) en de karabijn, Sinds 1990 draagt
de vaandelwacht het dagelijks tenue (DT) en de
bamboehoed; een kopie van de KNIL-hoed.

In tegenstelling tot andere militairen, dragen Van
Heutszers, in navolging van het KNIL, een zwarte
stropdas bij het DT en een zwarte tropenkoppel (riem)

.

bij het gevechtstenue (GVT).

dat tot 2 US Infantry Division ‘Second to None' - beter
bekend als ‘Indianhead Division' - behoorde.

Het vaandel wordt meegevoerd bij plechtigheden als
beédigingen, herdenkingen en commando-overdrachten
en draagt de opschriften ‘Krijgsverrichtingen Koninklijk
Nederlands-Indisch Leger (1832 — 1950)" en ‘Korea (1950 —
1954) Regiment van Heutsz'.

Aan het vaandel zijn de Militaire Willemsorde 4e Klasse en

de Atjeh-medaille gehecht.

EENHEID AAN HET WOORD

EERSTE-LUITENANT
Marx van Rooijen
PELOTONSCOMMANDANT
2E ANTITANK PELOTON,
STAT-COMPAGNIE

‘Ik ben in 2004 als manschap begonnen bij dit
bataljon, als anti-tankschutter. Groot voordeel
hiervan is dat ik weet hoe mijn boodschap “aan de

andere kant’ van het peloton overkomt. Na de KMA

wilde ik graag terug naar deze cenheid, omdat ik
mij ex op mijn gemak voel, het is vertrouwd, ik
ken iedercen. Daarnaast is Van Heutsz het meest
gedecoreerde regiment en is de binding met onze
veteranen sterk: dat spreekt me aan. De verhalen

¥an veteranen boeien me. Ze komen hier regelma-

tig langs. Ik kan uren met ze 2an de bar praten.
Ook voor het vertrek van nitzendingen zijn ze er
altijd bij; mooi mian.’

SERGEANT-MAJOOR

JAKE Jacoss

SMOP (SERGEANT-MATOOR
OPERATIEN)
BRAVO-COMPAGNIE

“Ik zit al vanaf de oprichting bij de eenheid, en
zolang ik hier nog kan blijven, zal ik dat doen.
Wat me zo bevalt, is de professionele instelling.
Opdrachten worden naar behoren uitgevoerd,
zonder veel gemauw. We zijn nuchter, to-the-
point. Heel prettig, want achter-derug-om-Klet-
sen bevalt mij niet. Voordat ik sergeant-majoor
operatién werd, ben ik jarenlang sergeant vaan-
delwacht geweest. Het direct betrokken zijn bij
deuitvoering van ceremoniéle zaken beschouw
ik als een eer. Wij proberen onze veteranen
zoveel mogelijk bij de tradities te betrekken.
Normaal gesproken zie je verhalen van vroeger
alleen in films, maar deze mannen hebben het
echt meegemaakt!

KORPORAAL-T

FRANS vaN DRI
PTLS’ex (PridaRy
TeavMa LiFe Support)
FE PELOTON,
CHARLIE-COMPAGNIE

“Het wij-gevoel binnen dit bataljon is heel groot.
Als ik mensen van *het twaalfde” zie, waar dan
ook, krijg ik een speciaal gevoel. Echt een een-
heidsgevoel, “wij horen bij elkaar”. Dat gevoel
is er zelfs bij jongens die de dienst al {lang) it
zifn. Ik vind dat we trots mogen zijn op het feit
dat vrijwel federe landmachtcollega het Regi-
ment van Heutsz kent. Een van de spreuken
van de eenheid is niet voor niets “bevordering
en binding van bekend regiment”. Binnenkort
hoop ik naar de KMA te mogen. Daarna zow ik
heel graag hier terug willen komen, als pelo-
tonscommandant.”
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