Eerste baretembleem
voor imams geslagen

De imams van Defensie hebben hun eigen baretembleem. De islamitische geestelijk verzor-
gers zijn voortaan herkenbaar aan de baretgesp waarop de traditionele symbolen van de islam
staan afgebeeld: de maansikkel en de ster.

Het nieuwe symbool, een ontwerp van Defensiefotograaf Casper van Bruggen, maakt de
nieuwe geestelijk verzorgers herkenbaar in militair tenue en geeft de imams zo een duidelijke
plaats binnen de defensicorganisatie. Aangezien alleen de landmacht wapens en dienstvakken
kent en die met eigen emblemen herkenbaar maakt, komt een nieuw ontwerp nauwelijks
voor. Dat maakt van de intrede van het embleem voor de imams een symbolisch en historisch
moment.

De dienst Islamitische Geestelijke Verzorging is de zesde tak van de GV binnen Defensie, na
de rooms-katholieke, de protestantse, de humanistische, de joodse en de hindoe geestelijke
verzorging. Naar verwachting ronden de eerste imams in de loop van 2009 hun militaire
opleiding aan de NLDA af. Vanaf dan kunnen collega’s het embleem ook in de dagelijkse
werkomgeving tegenkomen.



