42 Tankbataljon

Regiment Huzaren Prins van Oranje (RHPO)

Sinds de paraatstelling van 42 Tankbataljon op 16 augustus 1991 maakee
het bataljon achtereenvolgens deel uit van 43 Pantserinfanteriebrigade
en 41 Lichte Brigade, om uiteindelijk bij 43 Gemechaniseerde Brigade
in Havelte te worden ondergebracht. Daarvoor waren de tankers
mobilisabel. De eenheid werd toen alleen opgeroepen voor herha-
lingsoefeningen. Hoewel ervan oorsprong met paarden werd gewerke,
is dit tegenwoordig niet meer het geval. Paarden komen slechts nog in
de tradities van de cavaleristen voor. Na een reorganisatie heeft het
bataljon nog twee gevechtseskadrons met een sterkte van 276 man en
30 Leopards 2A6 tanks.

Het Regiment Huzaren Prins van Oranje (RHPO) zet de traditie voort
van het 2e Regiment Huzaren. De in 1815 uitgevochten slag bij Waterloo
en de in 1831 gehouden Tiendaagse Veldtocht in Belgie worden nog
altijd herdacht. Het e Regiment nam in de meidagen van 1940 deel

 aan de strijd in Noord-Brabant tegen de Duitsers. Vrij snel na de

oorlogsdagen werd het regiment onthonden. In 1979 kreeg het ze
Regiment een doorstart in de vorm van het Regiment Huzaren Prins
van Oranje bij 59 Tankbataljon in 't Harde. Koningin Juliana reikte op 2
april 1980 hetregiment zijn nieuwe standaard uit. De wapenspreuk van

 hetregiment luidt: Animum Fortuna Sequitur (‘het geluk volgt de

moed"). Beédigingen worden nog steeds op deze standaard uitgevoerd,
bij voorkeur tijdens een openbare plechtigheid buiten de kazerne.
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Huidige commandant: Luitenant-kolonel Pieter van Egmond
Bataljonsadjudant: Fred Jansen

42 Tankbat RHPO is een gevec_htseeinheid', Het bataljon beschikt over
een stafeskadron en twee gevechiseskadrons. De cavaleristen van 42

‘Tankbat leveren met hun Leopard 2A6 tanks de slagkracht binnen de

brigade. Vroeger werd er opgetreden met paarden, nu met moderne
gevechtstanks. De Leopard kan metz'n 120 millimeter kanon dag en

_nacht en onder alle weeropstandigheden worden ingezet. Ondanks het

gewicht haalt de tank in ruig terrein een snelheid van 4o kilometer per
uur, over de weg 8o kilometer per tur. Het bataljon kan zelfstandig
gevechtsacties uitvoeren, maar doet dit meestal in samenwerking met
de infanterie, genie en artillerie. Het personeel wordt ook getraind om
tevoet op te treden. De verkenners doen regelmatig uitgestegen acties.
42 Tankbat is gelegerd op de Johannes Postkazerne in Havelte.

Een tankbataljon is breed inzetbaar. Dat blijkt wel uit de diverse missies
waar 42 Tankbat sinds 1992 voor is ingezet. Als complete eenheid heeft
het bataljon in 1997 en 2002 declgenomen aan de Stabilisation Force in
Bosnié en Herzegovina (SEOR). In Afehanistan zijn de huzaren niet in

hun organieke taak ingezet, maar als onderdeel van het Provinciaal

reconstructieteam (PRT), Operational Mentor and Liaison Team (OMLT)



en de Baulegroup. Velen zijn op individuele basis op missie geweest.
Een wapenfeitvan een andere orde is dat het verkenningspeloton in

- 2009 zilver heeft gewonnen op de zware, internationale patrouiiiewed«
strijd Cambrian Patrol. '

42 Tankbat RHPO kentveel tradities waar de cavaleristen zwaar aan
hechten. Zo nemen de mascoties een prominente plaats in binnen het
bataljon. Het A-eskadron voert de Trol (Alfons’), het B-eskadron het
aardvarken (‘Blarf’) en de Staf de wesp (‘Stinger’). Op ceremoniéle
gelegenheden en tijdens oefeningen duiken Alfons en consorten
steedsweer op. De eenheid heeft twee actieve verenigingen voor
kaderleden en officieren. Tijdens de diners komt de originele zilverver-
zameling op tafel. Een goed gebruik binnen de eenheid was dat elke
vertrekkende cavalerist een stuk zilver aan het bataljon schonk. Ook
het ceremoniéle tenue met de Nassaublauwe attilajas vind j e terug bij

het batalion. Het paard Fleur, door de eenheid jarenlang goed verzorgd

en onderhouden, is helaas niet meer.

De kleuren die het bataljon voert, zijn blauw (kleur cavalerie) en oranje
(kleur regiment). In het embleem is een sabeltas, vitrustingsstuk van

Tweede [uitenant
Sebastiaan van Velzen,
pelotonscommandant
A-eskadron

‘Dit is mijn eerste functie
als pelotonscommandant.
Ik vind het werken met

Wachtmeester-1
Sijbrand de Vries,
commandant

1e verkenningsploeg

vroeger, verwerke. :

Het barerembleem bestaat uit een gestileerde ‘W’ van Willem van
Oranje, met daarin de afbeelding van Sint Joris in gevecht met de
draak. Sinds 1946 is Sint Joris formeel het symbool van de cavalerie.

Defileermars ze Regiment Huzaren.

Wij zijn trouw aan onze Nederland ons land,
de Huzaren Prins van Oranje

Wij zijn trouw aan onze Koningin, -

en dienen voor de vrijheid van de staat.

Om in nood het te verdedigen,

staan wij voor ons land paraat.

Want in de strijd voor Vorst en Vaderland
zijn wij heel trots op onze kleur oranje.

Huzaar-1
Kevin van Dijk,
schutter A-eskadron

tanks één van de mooiste dingen die er zijn.
Het bijzondere binnen dit bataljon is dat
iedereen, van hoog tot laag, weet hoe je een
tank moet besturen en behoorlijk wat techni-
sche kennis heeft. Als pc let ik vooral op het
veiligheidsaspect. Bijvoorbeeld tijdens
wegverplaatsingen en schietoefeningen. Na
mijn Vaktechnische Opleiding kon ik kiezen
uit het noarden en het zuiden. En niets ten
nadele van mijn collega’s bij 11 Tankbataljon,
maar hier voel ik me het meest op mijn plek.
De werklust en de onderlinge verbondenheid
zijn gewoon erg goed. De wintertraining in
Noorwegen vond ik heel mool om mee te
maken. le leert veel over rijtechnieken en wat
een tank aankan. Natuurlijk is het rijden door
ruig terrein met zo’n imposant Voertuig super
om mee te maken.’

‘Werken bij het bataljon bevalt me nog
steeds erg goed. De sfeer en werkmentaliteit
zijn uitstekend. Het verkenningspeloton is
hier toch de vreemde eend in de bijt. Ons
optreden vindt meestal ’s nachts plaats.
Fysiek en mentaal vraagt het best veel van de
enkele vent, aangezien je met drie man op de
auto zit en je de klus met weinig slaap toch
moet klaren. Helaas hebben we de afgelopen
jaren niet zoveel kunnen trainen als we
hadden gewild. Aangezien de Fennek nodig
was in Afghanistan.’

‘Je bent regelmatig op oefening en daardoor
vaak van huis. Dat hoort er nou eenmaal bij.
le krijgt er ook veel voor terug. Avontuur
bijvoorbeeld. Helaas ben ik nog niet op
uitzending geweest. Een ervaring die ik graag
wil meemaken met de eenheid. Omdat je
zoveel weg bent en de ruimte in de tank
beperkt is, zijn de pelotons erg close. [k heb
wel eens 48 uur op de tank moeten zitten en
dan is het belangrijk dat iedereen goed met
elkaar omgaat. Dit geldt van manschappen
tot officieren. Dat je zo hecht bent, maakt
voor mij het werk leuk.’
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